
OVER DIT EVENEMENT 
KIVA-filmavond met 2 inspirerende gastsprekers + muziek 

 
KIVA | The Call of the Wisdom Keepers 
Een film van Marijke Kodden & Jaap Verhoeven. 
Producers: Marijke Kodden & Rakinah Buttner. 
 

Programma: 
* Opening Henk Slavenburg (ambassade van vrede Heerenveen) 
* Introductie film door Marijke Kodden 
* DINA zingt 
* Vertoning van de film KIVA The call of the Wiskom Keepers 
* Reflecteren op de film 
* Marijke Kodden vertelt over de achtergrond van de film 
* Presentatie Lemke Statema 
 * Zang met praatje DINA 
*  Q and A 
*  Afsluiting  

 
Synopsis: 
In 1968 kreeg medicijnman Raymundo Tigre Perez (Mexico/VS) een visioen Hij zag 
inheemse Wisdom Keepers van over de hele wereld verenigd in een cirkelvormige 
kuil - met een vuur in het hart - een ceremonie uitvoeren. Een spirituele ceremonie 
voor de aarde, voor vrede en welzijn van alle levende wezens. Pas later ontdekte hij 
dat dit een KIVA was, een eeuwenoude ceremonie die al 3000 jaar geleden door de 
'Ancient Peoples' in Noord-Amerika werd gebruikt. Honderden Inheemse Wisdom 
Keepers beantwoordden zijn oproep en deze KIVA-ceremonies vinden al meer dan 30 
jaar over de hele wereld plaats. De KIVA-ceremonie is een collectieve oproep van de 
wereldwijde inheemse bevolking. 
 
Door de ontroerende gebeden en de indrukwekkende gesprekken met de Wisdom 
Keepers wordt de kijker uitgenodigd om na te denken, over hoe we onze relatie met 
de aarde kunnen herstellen. ‘Omdat ze huilt en haar kinderen naar huis roept!’ Via de 
KIVA-ceremonies wereldwijd, komt deze roep en uitnodiging vanuit alle inheemse 
volkeren. Tegelijkertijd brengen de Wisdom Keepers heling en oplossingen door het 
delen van ceremonie, gebeden en eeuwenoude inheemse wijsheid. 
 
Marijke Kodden begon in 2018 met het filmen van de unieke KIVA-ceremonies in 
Nederland en reisde in 2019 naar de KIVA in Mexico, de KIVA Kumbha Mela in India 
en terug naar de KIVA-ceremonie in Nederland. Veel Wisdom Keepers werden 
geïnterviewd en samen met beste vriendin Rakinah Buttner en Jaap Verhoeven (die in 
2021 betrokken werd) werd een hoopvolle documentaire geproduceerd. De 
documentaire trekt inmiddels veel uitverkochte zalen, zoals het Omniversum, 



DeLaMar, Paradiso, WUR Wageningen, vertoningen bij communities, organisaties en 
ecodorpen en inmiddels ook over de grens, zoals Duitsland, Spanje, Italië, Peru en 
Australië. 
 
Voor meer achtergrondinfo: www.kiva-wisdomkeepers.com 
 

Biografie: 
 

* DINA: Muziek en zang  
 
De afgelopen jaren heeft zangeres DINA een diepe indruk 
achtergelaten op haar publiek. Ze speelde in Paradiso, op Oerol 
en deed een kerken-tour door Friesland en toerde door 
Frankrijk. DINA is veelzijdige artiest, die door het land trekt met 
haar optredens en zangworkshops. In haar repertoire van eind 
2023 tot begin 2024 brengt DINA haar beste werken van de 

afgelopen vijf albums die ze heeft geschreven. 
Ze geeft speciale aandacht aan haar meest recente Friestalige album en het 
bijbehorende boek 'medisyn'. Een album over bezinning en de zoektocht naar ons 
medicijn in de breedste zin van het woord. 
Tijdens haar liveoptredens combineert DINA op unieke wijze verhaal en muziek. Ze 
experimenteert met natuurgeluiden, verschillende zanglijnen en gitaarpartijen, wat 
resulteert in een harmonieus samenspel. De gelaagde opbouw creëert een trance-
achtige sfeer waarin het publiek volledig wordt ondergedompeld in DINA’s wereld. 
  
 

* Spreker Lemke Statema: samen op weg naar een duurzaam leven 
Duurzaam leven in verbinding met de natuur én met elkaar geeft een gevoel 
van rijkdom.  
 

Lemke Statema zoekt in haar dagelijks leven op allerlei 
manieren naar meer duurzaamheid. Ze deelt haar ervaringen en 
inzichten met ons. Ook in haar werk zet ze zich actief in voor 
verduurzaming. Na de film gaat ze met ons in gesprek en nodigt 
ze ons uit om samen te ontdekken welke stappen jij zelf kunt 
zetten richting een duurzamer leven. 

 

 
 


